Niet rap bang!
Gedicht uit het boek “Waardeer het leven!”
Ieder zijn ding, 

het komt niet zo nauw.

Ik ben niet rap bang, 

en doe niet snel flauw.

‘k Ben niet de mooiste, 

dat wist ik al gauw.

Maar ‘k heb nu gemoedsrust, 

want toen zag ik jou.

          Marc Wouters

