Kleine dingen! Gedicht uit het boek “Waardeer het leven!”

De kleine dingen die je had,

je bent ze kwijt, je bent het zat.

Je bent rijker dan je altijd denkt,
dat weet je pas,

als het ongeluk wenkt.

Het is soms moeilijk voor iedereen,
je moet niet denken:

ik alleen.

Open eens zeer goed je ogen,
voel je jezelf nu echt bedrogen?

Je denkt wel eens:
dit is mijn lot,

maar blijf sterk,

en wees geen vod.

En ook al is je onrecht aangedaan,
recht je rug, en blijf niet staan.

Alleen kan je er soms niet door,
maar daar heb je speciale mensen voor.

Goede vriendschap is niet overbodig,
iedereen, heeft wel eens iemand nodig.

En deze vrienden doen dit heel spontaan,
en vinden heel gewoon,

wat ze hebben gedaan.

Ze hebben je al zoveel gegeven,
vergeet dit nooit, in heel je leven.
Marc Wouters

