Ruiken!

Gedicht uit het boek “Waardeer het leven!”

Je kan ze soms van ver ruiken, 

     maar gebruikt ze toch alle dagen.

     Je kan ze niet laten slingeren,

          of er begint wel iemand te klagen.

          Zonder lijkt het wel of je bent naakt, 

               en je hebt het ook nog eens koud.

               Geef je gebruikte aan iemand anders, 

                    dat vinden ze ‘oh zo fout’.

                    Laat je ze rond gaan aan de tafel, 

                         dat kan op weinig begrip rekenen.

                         Iemand doet de raam open en zal 

                              ze met veel plezier buiten kegelen.

                              Zelf heb je ze soms graag hoog of kort, 

                                   dun of dik, bruut of fijn.

                                   Hou ze maar voor jezelf want enkel jij, 

                                        kan ruiken welke jouw sokken zijn.

                                        Marc Wouters

