                   De lach van een kind
                   Gedicht uit het boek “Waardeer het leven!”

Een kind dat lacht, verwarmt je hart,

          geeft een druilerige dag, een plotselinge pracht.
Met de lach van een kind, vergeet je al je smart,

          wanneer je het moeilijk hebt, geeft het doorzettingskracht.

Een kind dat lacht, geeft het leven zin,

          het doet de hardste smelten, tot diep binnenin.
De lach van een kind, doet je opspringen van geluk,

          te veel springen, een gezamenlijke middagtuk.

Het verdriet van een kind, raakt jou even hard,

          je wilt het op je nemen, want het breekt je suikerhart.
Een dikke knuffel, om de dag te beginnen,

          voor kinderen zonder ouders, goede pleeggezinnen.

                       Marc Wouters

