Versmachten?

Gedicht uit het boek 

“Waardeer het leven!”

Je was zo jong, 

     en vol van het leven.

     Elegant en mooi, 

vol vuur en gedreven.

Je verblinde iedereen, 

     met je leuke lieve lach.

     Liep het niet zoals verwacht, 

dan dacht je: ach.

Later zie je elkaar, 

     steeds minder vaak.

     Ieder zijn weg, 

dat is de oorzaak.

Vrienden blijf je steeds, 

     al is het in gedachte.

     Je denkt: het heeft geen nut, 

elkaar versmachten.

Maar plots, 

     verdwijn je uit het leven.

     ‘k Wilde wel bellen, 

maar ik dacht: ‘k wacht nog even.

Nu kan ik je niet meer zien, 

     alleen nog in gedachte.

     Moest ik nu kunnen, 

ik zou je zeker versmachten.
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