Winterpret !

Gedicht uit het boek “Waardeer het leven!”

Witte vlokken in de ochtendzon op takken en daken,
kinderen glijden sleetje en gaan zich daarmee vermaken.


Een warme en gezellige sfeer achter de uitstalramen,
iedereen die het kent zal het zonder meer beamen.
Paartjes lopen warm ingeduffeld hand in hand,
ze horen het ijs kraken langs de waterkant.


Velen blijven lekker warm onder het linnen,
denken: voor ons hoeft het niet, en gaan elkaar beminnen.

Sneeuwballen gooien naar elkaar is dolle pret,
enkel een zuurpruim is daar niet mee opgezet.


Bij het binnenkomen het uitkloppen van de jassen,
enkelen hebben het echt koud en trekken rare grimassen.

Winter blijf nog even in het land met je kou,
kinderen hebben steeds dolle pret met jou.


Zij weten met al je sneeuwvlokjes groot en klein,
zou je graag een echte sneeuwman zijn.
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